
 

Organisatie/projectnaam Natuurmonumenten – Vrijwilligersbeheergroep Noord Oost Twente 

Motivatie Het beheren en beheersen van de natuur is van essentieel belang. De/ 
onze natuur, zowel flora als fauna, gaat helaas met rasse schreden 
achteruit. Bewonderenswaardig en lovenswaardig is de visie en de 
wijze waarop Natuurmonumenten de teloorgang tegemoet treed. 
Daarom NATUURLIJK NATUURMONUMENTEN !!! 
 
De vrijwilligers hiervan zorgen er het hele jaar voor dat er veilig op de 
wandelpaden gewandeld kan worden. Ook worden diverse 
onderhoudswerkzaamheden aan bruggetjes, hekken etc. het hele jaar 
uitgevoerd. Met name de beheergroep bestaat alleen maar uit 
vrijwilligers. 

 

                        De Lutte 08-11-2024 

 

De 14 vrijwilligers van beheergroep Noordoost-Twente willen wij graag nomineren voor de 

Oldenzaalse Vrijwilligersprijs 2024. Wekelijks verzamelen deze club enthousiaste mannen zich op het 

oude boerenerf bij Erve Middelkamp. Waar enkele kippen scharrelen en je voor je gevoel terug de tijd 

in gaat. Als je wandelend het erf op loopt en de Oerboerderij, de omgebouwde varkensstal (nu het 

beheerkantoor van Natuurmonumenten) en de Hooischuur ziet is het gelijk genieten van de rust die 

hier hangt. En waar je een prachtig uitzicht hebt op het beekdal, waar je met regelmaat verrast wordt 

door een bezoek van een ree of het getimmer hoort van de specht, waar in de zomer prachtige 

orchideeën bloeien en in de herfst je wordt verrast door prachtige paddenstoelen. Om daar je 

vrijwilligerswerk-dag te mogen starten is heerlijk!  

Aan de picknicktafel wordt de werkdag opgestart met een kop koffie en worden de werkzaamheden 

die op het programma staan besproken door de groepsbegeleider. De veelzijdigheid van deze groep 

vrijwilligers is groot, maar hun liefde voor de natuur en het daaraan willen bijdragen maakt dat ze één 

zijn. Het enthousiasme waarmee deze mannen altijd maar weer aan de slag gaan is mooi. Het is 

bijzonder om te zien hoe zij een hechte band met elkaar hebben opgebouwd waarbij er ook oog en 

een luisterend oor is in tijden van lief en leedmomenten in hun privéleven.  

In Noordoost-Twente zijn er verschillende natuurgebieden verspreid die Natuurmonumenten 

onderhoudt en beheert met o.a. de hulp van deze vrijwilligers. Denk aan het heuvelachtige Egheria, 

met z’n prachtige lanen, bospaden en beken waar je vanaf de hoge Tankenberg kan genieten van een 

panoramisch uitzicht, Otterhagen het weidevogelgebied waar je veel verschillende vogels kunt 

spotten vanuit de vogelkijkhut, denk aan de grutto, kieviet, gele kwikstaar en de scholekster, het 

Haagse Bos en Boerskotten waar de rododendrons bloeien en de heide paars kleurt, het uitzichtpunt 

de Preekstoel, een verzamelplek voor wandelaars die er de laatste nieuwtjes met elkaar uit 

wisselden, ondertussen genietend van de vergezichten. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Allemaal 

unieke stukken natuur waar het op welke manier dan ook goed vertoeven is voor dieren en planten 

en waar wij als mens te gast zijn.  

Dankzij de inzet van deze vrijwilligers hebben we de afgelopen jaren al mooie resultaten behaald. De 

klussenlijst is lang en sommige werkzaamheden komen jaarlijks terug of zijn acuut aan de orde na 

een storm of vernieling door vandalisme in een gebied. Maar wat doen de vrijwilligers dan precies? 

Een aantal voorbeelden benoem ik; bankjes vervangen, opschonen van ontmoetingsplekken, 



bestrijden van de berenklauw, bebording plaatsen, bruggen repareren, rasters weghalen, bomen 

zagen als ze een gevaar vormen voor de veiligheid van de bezoekers of als ze ziek zijn, snoeien, 

maaien, hooien, opslag van dennen en springbalsemien verwijderen.   

Er is ook een gezellig contact met bezoekers en de noabers die er wonen en waar kan helpen ze hen. 

Sommige bewoners zijn dan zo dankbaar dat de koffie en lekkers op tafel komt of zelfs een gezellige 

borrel met versnaperingen. Ja, het is goed vertoeven in Noordoost-Twente.  

Vrijwilligerswerk is niet vanzelfsprekend, ik vind het dan ook bewonderenswaardig dat ze telkens 

weer bereid zijn om hun vrije tijd en hun energie in willen zetten voor de natuur in Noordoost-

Twente. Ze realiseren zich goed dat niet alleen zij, maar ook de generatie na ons op deze manier 

kunnen blijven genieten van de bijzondere natuur die wij rijk zijn. Dit mag niet verloren gaan! Dit alles 

gezegd te hebben is dit de reden om ze aan te dragen voor de Oldenzaalse Vrijwilligersprijs 2024. 

Met vriendelijke groet, 

Petra Hofhuis                                                                                                                                                       

Boswachter Vrijwilligerscoördinatie , Beheereenheid Salland-Twente, Natuurmonumenten. 

 in de tijd op dit typisch Twents boerenerf. In de hooischuur kan je onder het genot van een kopje 

koffie genieten van het uitzicht over het dal. 

 

 

 

 

 


