Organisatie naam Taalpunt Oldenzaal

Motivatie Zie ook de upload. Deze vrijwilligers zetten zich al 10 jaar in voor alle
inwoners van Oldenzaal die moeite hebben met de Nederlandse taal.
Dankzij de inzet van de vrijwilligers wordt er niet alleen aan
taalvaardigheid gewerkt, maar ook aan verbinding met de Oldenzaalse
samenleving.

Het Taalpunt Oldenzaal dankazij dé vrijwilligers!

Het Taalpunt Oldenzaal is opgezet omdat er ongeveer 3000 Oldenzalers moeite hebben met lezen en
schrijven.

In heel Nederland gaat het om 2,5 miljoen volwassenen van 16 tot 65 jaar. Daarvan is ongeveer 70%
geboren en getogen Nederlander. Taal is essentieel om in het dagelijkse leven goed te kunnen
functioneren. Daarom hebben een aantal organisaties de handen ineen geslagen om
taalachterstanden weg te kunnen werken.

Voor wie is het Taalpunt?

Het Taalpunt is bedoeld voor mensen met een taalvraag. Denk aan: moeite met het lezen van de
krant of het invullen van formulieren, moeite met spreken, teletekst niet kunnen lezen, notulen van
een vergadering niet begrijpen of werkbriefjes niet kunnen invullen. Het Taalpunt heeft een overzicht
van bestaande cursussen en verwijst naar een passende cursus door.

Maar ook mensen die moeite hebben met rekenen of met het gebruik van de computer kunnen via
het Taalpunt verder worden geholpen.

Het Taalpunt helpt inwoners om beter te lezen en te schrijven. Vele vrijwilligers helpen daarbij.
Er zijn verschillende manieren om iemand te ondersteunen. Denk aan:

e 1 o0p1lessen; wekelijks

e Praathuis ; elke vrijdag

e Leesclub; elke maandag

Vrijwilliger Gonny vertelt over de begeleiding die zij biedt.

‘Taal. Het begint met het alfabet uit het hoofd leren. Daarna moet je de letters aan elkaar plakken. Als
dat gelukt is moet je het nog goed uitspreken. Voor lemand die de Nederlandse taal niet kent, is het
moeilijk om dit te leren. Want hoe weet je nu dat je de e's in ‘regering’ anders uitspreekt dan in
‘regenen’? Gelukkig hebben we als vrijwilliger veel hulp tot onze beschikking in de vorm van boeken,
materialen, hulp van vakkrachten en computerprogramma’s zoals oefenen.nl. Samen komen we er
dan wel en dan het is fijn om te merken dat je iemand een heel eind op weg kunt helpen!’

Vrijwilliger Rikus:

‘Het mooie van de ‘een op een’ begeleiding is dat je weinig van elkaar weet als je elkaar voor het eerst
ontmoet. Gaandeweg ontstaat een band en begrip voor elkaar. Zoals met een vrolijke man uit Birma,
die uiteindelijk een fulltime baan gevonden heeft. Of de jonge vrouw uit de Philipijnen, ze had als au-
pair in Noorwegen gewerkt en sprak Noors, Engels en nu dus ook redelijk Nederlands. Maar het gaat
maar om een ding: in een rustige omgeving met de Nederlandse taal aan de slag!’



