Vrijwilligers Diety en Jan Wolbert (echtpaar)

Motivatie Het zou bijzonder zijn om deze keer een echtpaar de vrijwilligersprijs
toe te kennen. Zeker omdat het in dit geval gaat om een echtpaar gaat
wat al 25 jaar onmisbaar is voor de Emmaus geloofsgemeenschap.
Daarnaast hebben ze ook nog zoveel extra's gedaan voor onze
gemeenschap.

Zie verder hieronder.

Onderbouwing nominatie Diety Wolbert-Metz en Jan Wolbert (echtpaar).

Diety Wolbert-Metz

Diety heeft in de afgelopen ruim 50 jaar ontzettend veel vrijwilligerswerk verricht. Teveel om eigenlijk
op te noemen, vandaar dat ik het in een overzicht geef per organisatie waarvoor zij actief is
(geweest).

Activiteit 1, Wereldwinkel/MQOV (Missie Ontwikkeling en Vrede).

Vanuit haar activiteiten binnen de Emmaus geloofsgemeenschap was Diety sterk geinteresseerd in
het helpen van de medemens. Vanuit de Werkgroep Missie Ontwikkeling en Vrede kreeg ze ook veel
informatie uit ontwikkelingslanden. Mede op haar initiatief werden er verschillende inzamelingsacties
opgetuigd, denk aan Vastenactie, Adventsactie, Wereldmissiedag en Miva, om geld in te zamelen
voor de medemens. De opbrengsten zijn besteed ziekenhuizen, medicijnen, bedden, apparatuur etc.
in ontwikkelingslanden.

Dit heeft ze actief en met veel inzet gedaan in de periode 1970-1990.

Van hieruit werd haar interesse ook gewekt voor de Wereldwinkel, om producten te verkopen voor
een eerlijke prijs. Hiermee is ze vanuit de MOV in de Emmaus kerk gestart, hetgeen uiteindelijk geleid
heeft tot het opstarten van een Wereldwinkel in 1993 in Oldenzaal.

Als bestuurslid, inkoper samen met Christien Vrielink, pandinrichter, prijzen van artikelen was ze vele
jaren het gezicht van de Wereldwinkel Oldenzaal. Voor het doen van de inkopen werd heel Nederland
door gereisd.

Uiteindelijk heeft Corona er voor gezorgd dat de Wereldwinkel in Oldenzaal moest sluiten.

Activiteit 2, geloofsgemeenschap Emmaus.

Vanuit de werkgroep (MOV Missie Ontwikkeling en Vrede) is Diety al vanaf rond 1970 betrokken bij
de Emmaus kerk. Binnen alle facetten waar het gaat om mensen is Diety erg betrokken. Eerst via de
werkgroep en daarna vanuit de verschillende taakgebieden. Samen met haar man Jan vormt zij een
belangrijke spil binnen de geloofsgemeenschap.

Zij is oplettend en verbindend; niet alleen binnen de geloofsgemeenschap maar ook in de wijk de Thij
en via de Caritas, de Wereldwinkel, de Voedselbank, de Vastenacties, Solidaridad etc. Zij komt op voor
alle die zwak, ziek, onderdrukt en arm zijn. Zowel praktisch als spiritueel. Zij heeft een fijngevoelige
neus voor het opsporen van hulpbehoevende en zet alles op alles om deze mensen te helpen.



Zij staat binnen de geloofsgemeenschap garant voor gastvrijheid, gezelligheid en creativiteit. Zij
organiseert de schoonmaakploeg en de bloemschikkers. Haar bloemstukken zijn een lust voor het
oog.

ledere keer weet zij weer mensen te vinden waar vanuit de geloofsgemeenschap een bloemetje naar
toe gebracht wordt omdat zij wel enige steun en aandacht kunnen gebruiken.

Diety beheert nauwkeurig de kas en het secretariaat van de Emmaus. De actie Kerkbalans is bij haar
in goede handen.

Samen met haar man Jan is zij mede-bedenker van verschillende initiatieven zoals bv. de
herinneringsbank “Social Sofa” in 2022.

Voor de vrijwilligers wordt jaarlijks door haar een presentje bedacht; ieder jaar weer een grote
verassing.

Het huidige Pastoraal Steunpunt is het tweede huis van Diety en Jan.

Kortom: Diety is een mensenmens die iedereen belangrijker vind dan haarzelf.

Activiteit 3, Parochiéle Caritas Instelling H. Plechelmus (Caritas).

Vanuit de Caritas wordt noodhulp georganiseerd voor mensen die in de problemen zitten, zowel
financieel als geestelijk. Met geld kan de Caritas direct helpen, terwijl geestelijke zorg wordt
doorverwezen en begeleidt. Hierbij maakt rang, stand of geloof niet uit.

Diety vertegenwoordigd de geloofsgemeenschap Emmaus binnen Caritas. Dit doet ze al zeker vanaf
de kerkenfusie in Oldenzaal in 2010.

Daarvoor was ze ook al actief binnen werkgroepen met hetzelfde doel.

Vanuit de Caritas heeft zij binnen de Emmaus ook een werkgroep opgericht met veel aandacht voor
de mens.

Diety signaleert hulpvragen of krijgt deze via het secretariaat aangereikt. Gaat met de mensen in
gesprek en zorgt ervoor dat er adequaat hulp wordt geboden.

Ook organiseert Caritas vaak acties voor groepen mensen die wel enige steun kunnen gebruiken.
Hiervoor neemt ook Diety de nodige initiatieven. De afgelopen jaren zijn er regelmatig acties geweest
voor kinderen waarvan de ouders het moeilijk hebben. Diety is dan nauw betrokken bij het
organiseren van deze acties en bij de uitvoering. Een dankbare taak.

Binnen de Emmaus en de wijk de Thij heeft zij een luisterend oor, gaat gesprekjes aan en
ondersteund mensen waar mogelijk (ook al is dat alleen met aandacht).

Privé is zij jarenlang mantelzorgster geweest voor haar inmiddels overleden moeder. Daarnaast heeft
ze ook haar partner geholpen als mantelzorgster voor zijn tante.



Activiteit 4, Zonnestraal.
De Zonnestraal is een verzorgingshuis op de Thij als onderdeel van de St. Maarten Zorggroep.

Voordat de Emmauskerk in 2013 werd gesloten (werd later steunpunt) werden bewoners, die hier
behoefte aan hadden, opgehaald voor een viering in de kerk. Onder leiding van o.m. Diety werden ze
dan in 1 lange rij rolstoelen naar de kerk gebracht.

Na sluiting van de kerk werden de gebedsvieringen gehouden in het verzorgingstehuis. Voor de 2-
wekelijkse vieringen helpt zij om het restaurant om te bouwen tot “kerk”. Ze helpt waarnodig tijdens
de vieringen. Na de viering wordt er natuurlijk meegewerkt aan een kop koffie en een gezellig praatje,
om daarna de “kerk” weer om te bouwen tot restaurant.

Na corona is de frequentie van de vieringen teruggebracht tot 1 keer per 4 weken.

Natuurlijk helpt Diety met een kerststukje of als er extra handen nodig zijn.

Jan Wolbert

Jan heeft in de afgelopen ruim 50 jaar ontzettend veel vrijwilligerswerk verricht. Teveel om eigenlijk
op te noemen, vandaar dat ik het in een overzicht geef per organisatie waarvoor zij actief is
(geweest).

Activiteit 1, mantelzorg.

Vanaf zijn 13 jaar is Jan ingetrokken bij zijn alleenwonende tante (Anneke Linderhof) (partner is in de
oorlog overleden) in haar boerderij. Op een leeftijd van 91 jaar is zij in 2008 overleden. Tot aan haar
overlijden heeft Jan, natuurlijk samen met Diety, de zorg voor haar opgenomen alsmede voor het
onderhouden van de boerderij. Als mantelzorger was Jan er altijd voor haar in tijden van afnemende
gezondheid.

Activiteit 2, Landkruis.

Voordat de Thij in Oldenzaal er kwam was er op de huidige Thij al een Landkruis aan de huidige
Zandhorstlaan. Het Landkruis, hier een kruis waaraan Jezus is opgehangen met kleine tuin rondom, is
een plek waar gelovigen naar toe kunnen gaan om te mediteren. Vanaf 1958 is er op deze plek al een
Landkruis.

Na een jarenlang, vanaf 1974, noodzakelijk onderhoud te hebben gepleegd was Jan in 2005 mede-
initiatiefnemer, organisator en mede-uitvoerder van het opknappen van het Landkruis en directe
omgeving.

Ook het 50-jarig bestaan van het Landkruis in 2008 heeft veel aandacht via Jan, de Emmaus
geloofsgemeenschap en zorginstelling de Hunenborgh (buurman) gehad.

Het onderhoud aan het Landkruis en de directe omgeving wordt nu al zeker 25 jaar gedaan door
cliénten van zorginstelling de Hunenborgh (Avelijn) en Jan.



Activiteit 3, geloofsgemeenschap Emmaus.

Vanaf het jaar 2000 is Jan binnen de geloofsgemeenschap te vinden binnen vrijwel alle activiteiten
die hier plaatsvinden, zowel bestuurlijk, als spiritueel, als inhoudelijk, als technisch als praktisch
uitvoerend.

Vanaf 01-01-2001 is Jan benoemd als lid van het parochiebestuur van de Emmaus, nu
getransformeerd tot lid van de Pastoraatsgroep van de Emmaus geloofsgemeenschap. Vanuit de
laatste functie maakt hij tevens deel uit van Overleg Oldenzaalse Geloofs Gemeenschappen (0O0GG).

Voor de Emmaus neemt hij deel aan de verschillende overleggen, maakt de daaruit voortvloeiende
rooster, stelt hij alle liturgieboekjes en brochures samen en zorgt ervoor dat deze netjes afgedrukt
worden.

Beleidsmatig was Jan sterk betrokken bij de verandering die de Emmaus heeft meegemaakt, van
sloop van de kerk tot uiteindelijk het inrichting van het nieuwe steunpunt.

Uitvoerend heeft de inzet van Jan overal in het steunpunt zijn sporen achter gelaten. Van mooie
plakletters op de ramen tot ontwerp van het huidige logo, van lichtplan tot geluiddempende panelen
(met beeltenissen van de Vier Evangelisten zoals te vinden in de Sagrada Familia van Gaudi in
Barcelona), tot het ontwerpen van het herinneringsbankje “de Social Sofa” in 2022, tot het
ontwerpen van de RVS gedenktegel in de bestrating op het Emmausplein.

Als er door Diety een presentje wordt bedacht voor de vrijwilligers van de Emmaus is Jan degene die
op zoek gaat naar de mooiste uitvoering. Als het even meezit, is hij ook degene die het maakt.

Kortom, een duizendpoot die zichzelf wegcijfert.

Activiteit 4, Parochie H. Plechelmus
De Emmaus geloofsgemeenschap maakt onderdeel uit van de Plechelmus parochie.

Jan vertegenwoordigd de Emmaus waar het gaat om de toekomst van Rooms Katholiek Oldenzaal als
gehele Plechelmus parochie.

M.b.t. de Plechelmus basiliek geeft Jan technische adviezen en waar nodig is hij mede uitvoerder.

Jan heeft bv. alle spatschermen gemaakt die in de kerken van de Plechelmus nodig waren tijdens de
“corona” tijd, maar ook geluidstechnisch heeft Jan inmiddels zijn sporen nagelaten.

Hij denkt mee over uitvoeringen van grote geloofsfeesten zoals het Plechelmusfeest en Emmaus
zondag.

Activiteit 5, Zonnestraal.
De Zonnestraal is een verzorgingshuis op de Thij als onderdeel van de St Maarten Zorggroep.

Voordat de Emmauskerk in 2013 werd gesloten (werd later steunpunt) werden bewoners, die hier
behoefte aan hadden, opgehaald voor een viering in de kerk. Onder leiding van o.m. Jan werden ze
danin 1 lange rij rolstoelen naar de kerk gebracht.



Na sluiting van de kerk werden de gebedsvieringen gehouden in het verzorgingstehuis. De 2-
wekelijkse vieringen worden door Jan voorbereid. Hij stelt de boekjes samen, bouwt het restaurant
om tot “kerk”, zet alles klaar voor de viering en zorgt voor een voorganger en gebedslezer. Na de
viering wordt er natuurlijk meegewerkt aan een kop koffie en een gezellig praatje, om daarna de
“kerk” weer om te bouwen tot restaurant.

Na corona is de frequentie van de vieringen teruggebracht tot 1 keer per 4 weken.

Natuurlijk helpt Jan bij kleine klusjes of als er extra handen nodig zijn.



