Organisatie De Missietent
naam

Motivatie Zie hieronder

De Missietent uit Oldenzaal verdient zonder twijfel een vrijwilligersprijs vanwege haar
jarenlange, tomeloze inzet voor de goede doelen wereldwijd. Wat ooit begon als een
klein initiatief, is uitgegroeid tot een hartverwarmende traditie die mensen verbindt,
enthousiasmeert en inspireert. Het mooie is dat de Missietent bestaat uit jeugd die tot
gemiddeld eind 20 jaar blijft. De samenstelling wijzigt dus jaarlijks hetgeen een hele
mooie mix geeft. De Missietent heeft zoveel gedragenheid in Oldenzaal en omstreken,
van jong tot oud, en voor, denk ik bijna, iedereen die een bezoek brengt aan de kermis is
een bezoek aan de Missietent een vanzelfsprekendheid.

Jaar najaar zet deze jeugd zich met hart en ziel in om de Missietent tot een groot succes
te maken. Ze werken wekenlang aan de voorbereidingen, verzorgen de opbouw en staan
klaar voor bezoekers van de kermis met een glimlach en een warm welkom. Hun inzet is
volledig belangeloos, maar hun impact is onbetaalbaar.

De opbrengst van de Missietent gaat telkens naar uiteenlopende missie- en
hulporganisaties, waarmee de vrijwilligers bijdragen aan een betere wereld. Daarmee
laat de Missietent zien wat de kracht van samenwerking, saamhorigheid en
gemeenschapszin werkelijk betekent.

De jeugd die aan de Missietent bijdraagt doet hier een ervaring voor het
(maatschappelijke) leven op!!




