
 

 
Organisatie naam 
 

 
Stichting Leendert Vriel Noord Oost Twente 

Motivatie Omdat deze groep mensen zich dag en nacht, met hart en ziel en met oog 
voor de persoonlijke behoeftes inzetten om cliënten en hun omgeving te 
ondersteunen in de laatste levensfase van de cliënten. Echt groot respect 
!!! 
 

 

Winnaar van de Oldenzaalse Vrijwilligersprijs in 2023.  

 

• Wat is de Stichting Leendert Vriel Noord Oost Twente? 
 
Veel mensen willen het liefst thuis sterven, in een bekende omgeving, met hun naasten om 
zich heen. De zorg kan dan lang duren en zwaar worden, zeker als de zieke dag en nacht zorg 
en aandacht nodig heeft. Deskundige vrijwilligers van Stichting Leendert Vriel 
Noord Oost-Twente (LVNOT) kunnen de naasten hierin ontlasten door ’s nachts te waken of 
overdag bij de zieke te zijn. 
 
Deze thuiswakers komen bij de zieken thuis en zijn de hele nacht of soms overdag aanwezig 
voor de belangrijkste meerwaarde: ‘er zijn met een luisterend oor.’ Maar soms willen of 
kunnen mensen dat niet. Dan biedt Stichting LVNOT Hospice Holos met vijf 
zorgappartementen aan, een zogenoemd Bijna Thuis Huis. Hospice Holos biedt mensen in de 
laatste levensfase en hun naasten een prettige, veilige en huiselijke leefomgevingom in alle 
rust en waardigheid de laatste levensfase te kunnen doorbrengen. Hierbij staan de wensen 
en de behoeften van de gast en hun naastenOns uitgangspunt is dat ieder mens uniek is, dat 
vraagt om een eigen benadering. 
We hebben aandacht voor de mens, met eigen regie voorop. Leven doe je op je eigen 
manier, sterven ook. 
 
  



 
• De vrijwilligers 
 
De vrijwilligers van de Stichting Leendert Vriel Noord Oost Twente zijn de spil en leveren een 
unieke en betekenisvolle bijdrage. In het hospice zij zijn de eerste aanspreekpersoon 
voor de gast en diens naaste. De belangrijkste taak van de vrijwilliger is ‘er zijn’ en waar 
nodig tijd, aandacht en het bieden van ondersteuning. 
Dit vraagt van alle vrijwilligers een open, empathische houding en respect. 
 
Zowel de thuiswakers als de groep vrijwilligers in het hospice voelen zich enorm betrokken 
en doen al dit werk vol overgave en passie. Het is een groep waarin ieder op zijn of haar 
eigen manier meeleeft met zowel de gasten als de organisatie van LVNOT. 
Voor hen is het belangrijk dat zij een rustige, stabiele omgeving hebben waarin zij ook met 
hun ervaringen bij vertrouwde mensen terecht kunnen, zekerheid ervaren en zich 
gesteund voelen. 
En juist daaraan heeft het het laatste jaar ontbroken. Wegens langdurige uitval van 
vertrouwde coördinatoren en een aanscherping in de samenwerking met de Zorggroep 
Sint Maarten was het voor vele vrijwilligers een turbulent jaar dat niet altijd gemakkelijk 
is geweest. 
 
In deze onrustige en turbulente tijd hebben de vrijwilligers zich met een enorme 
betrokkenheid en compassie voor de gasten en de naasten blijvend ingezet. 
“ daar doen we het toch voor…”. Hartverwarmend om dit als bestuur zo te mogen ervaren 
en van naasten te mogen horen. Wat moeten we zonder hun inzet? Hoe zou de toekomst 
van LVNOT eruit hebben gezien zonder deze fantastische mensen? Hoe belangrijk is het voor 
een stad om mensen te hebben die vrijwillig tijd en aandacht hebben voor stervende 
mensen en hun naasten? Oldenzaal kan niet zonder! 
 
 


