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Tourist Info Oldenzaal

Motivatie

Zie hieronder

Oldenzaal bruist. Van verhalen, van bezoekers, van evenementen, van ontmoetingen.
Maar achter al die levendigheid schuilt een groep mensen die het écht mogelijk maakt:
onze onvervangbare vrijwilligers van Tourist info Oldenzaal.

Zeven dagen per week, het hele jaar door, zijn zij het die onze stad glans geven. Ze heten
toeristen welkom met een glimlach alsof het oude vrienden zijn. Ze helpen inwoners met
vragen, tips en een luisterend oor. En ze staan klaar bij alles wat Oldenzaal bijzonder maakt.
Je vindt ze overal: op straat, in het groen, in de winkel, op de toren, midden in de verhalen
van onze stad. Hun inzet is geen hobby — het is pure liefde woor Oldenzaal.

Neem de torenbeklimmingen. Terwijl bezoekers vol verwachting omhoog klimmen, delen
onze vrijwilligers met enthousiasme de mooiste anekdotes. Boven aangekomen glimlachen
ze mee met de verbaasde blikken van mensen die voor het eerst het panorama zien: een
uitzicht dat je raakt — mede dankzij de verhalen die zij erdoorheen weven.

Of de stadswandelingen. Onze gidsen brengen de geschiedenis tot leven alsof je er
middenin staat. le kijkt niet alleen naar Oldenzaal, je béleeft het — van vergeten hoekjes tot
trotse monumenten.

In de natuur wandelen onze natuur- en
landschapsgidsen voorop. Ze wijzen op plekjes die je
anders voorbij zou lopen, vertellen over vogels, planten
en oude routes. Ze laten mensen opnieuw verliefd
worden op onze omgeving.

En dan de fotografen. Zij vangen de ziel van Oldenzaal
in beeld. Elk evenement, elke wandeling, elke glimlach
— vastgelegd door vrijwilligers die precies weten wat
onze stad bijzonder maakt.

In de winkel bij de Tourist info begroeten vrijwilligers bezoekers met hun kenmerkende
gastvrijheid en glimlach. Ze helpen, informeren, lachen en nemen de tijd. Voor veel mensen
zijn zij het eerste gezicht van Oldenzaal — en wat voor één: warm, kundig en trots.

En achter de schermen gaat het gewoon door. Vrijwilligers die nieuwe routes uitstippelen,
boekjes ontwikkelen, ideeén bedenken en helpen dromen om te zetten in plannen. Dankzij
hen ontstaan er steeds weer nieuwe manieren om Oldenzaal te ontdekken en te beleven.

Eén ding is zeker: zonder hen zouden we veel moeten laten en zal de Glimlach minder
worden. Minder wandelingen, minder beleving, minder ontdekkingen, minder gastvrijheid.
Maar dankzij hun inzet, energie en onverwoestbare enthousiasme blijft Oldenzaal groeien,
bloeien en verwonderen.

Ze doen het zonder groots gebaar, zonder verwachting. Maar de impact is groot. Heel groot.
Ze verbinden mensen met elkaar en met onze stad. Ze zorgen voor herinneringen die blijven
hangen. Ze maken van Oldenzaal een plek die je niet alleen bezoekt, maar voelt.




Daarom verdienen onze vrijwilligers deze
erkenning — meer dan wie ook. Zij zijn de stille
motor achter al het moois dat Oldenzaal te bieden
heeft. De glimlach achter het welkom. De kennis
achter het verhaal. De handen achter het werk. De
trots achter de stad.

Laten we hen vieren. Omdat Oldenzaal zonder hen
simpelweg Oldenzaal niet zou zijn.



