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Oldenzaal, 21 oktober 2025  
  
Anita is een vrijwilligster die altijd voor onze geloofsgemeenschap klaar staat. Niets is 
haar te veel en zij is altijd bereid om de helpende hand te bieden. Bij al haar 
werkzaamheden treedt ze nooit op de voorgrond, maar voert haar werkzaamheden in 
stilte, met veel plezier en accuratesse uit.    
  
Als vrijwilligster is zij o.a. betrokken bij en/of verantwoordelijk voor:  
-de aankleding van het parochiecentrum 
-de schoonmaak van het parochiecentrum 
-de voorbereidingen voor de vieringen die 1 keer per veertien dagen in het 
parochiecentrum plaats vinden 
 -de bloemenversiering bij alle vieringen 
-het verwerken van de enveloppen van de Actie Kerkbalans 
-de aankleding en schoonmaak van de Mariakapel 
-medeorganisator van het wekelijkse koffiemoment voor parochianen op de 
woensdagochtend  
-optreden als gastvrouw bij vergaderingen van geloofsgemeenschap en parochie. 
  
Ook is zij een trouwe kerkgangster. Zij heeft zich daarom ook ingezet voor het behoud 
van de Mariakerk, de sluiting van deze kerk enkele jaren geleden ging haar dan ook 
zwaar op het hart. Haar sociaal-maatschappelijke instelling werd en wordt altijd zeer op 
prijs gesteld, mede vanwege de overgebleven geloofsgemeenschap die mede dankzij 
Anita een ontmoetingsruimte, een luisterend oor en kerkruimte vinden in de pastorie 
van de Mariakerk.  
Als geloofsgemeenschap doen we nooit tevergeefs een beroep op de Anita ter Laak. 
Naast haar vaste taken was zij ook altijd bereid om bij te springen en daar waar nodig de 
handen uit de mouwen te steken.  
Bij het goed kunnen functioneren van een geloofsgemeenschap is de inzet van 



personen zoals Anita onontbeerlijk. Personen zoals zij vormen, als vrijwilligster voor 
onze geloofsgemeenschap, het cement van onze samenleving.  
  
Er is een handwerkclubje dat sokken breit voor een goed doel in Peru, van de restjes wol 
haakt ze omslagdoeken die ze verkoopt en waarvan de opbrengst ook naar de 
armenzorg Peru gaat. 
  
Anita heeft ook lange tijd de bloemen verzorgt in de stilteruimte bij de Zorgfederatie 
locatie Mariahof. Zij is inderdaad een van de stille werkers, waar wij als kerk, maar ook 
als samenleving niet buiten kunnen.  
Graag dragen wij haar dan ook van harte voor deze vrijwilligersprijs voor.  
 


